
 Orde van dienst zondag 11 mei 2025 – Johannesgemeente Eindhoven 	
__________________________________________________________________________	

Voorganger: ds. Kirsten Wuijster 	
Muziek: Geert Pool 	
Ouderling van dienst: Ineke Nieuwenhuizen 	
Diaken van dienst: Tineke van Dam 	
Lector: Cor Erkelens 	
Techniek: Cor Groen 	
Kleur: Wit 	

Voorbereiding 	
Welkom 	
Aansteken van de tafelkaarsen 	
Openingslied: 275 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 1, 2, 3 	

 Allen gaan staan  	
Bemoediging 	
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 	
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 	

Drempelgebed 	
God vol liefde, keer u naar ons toe 	
en doe ons weer leven met hart en ziel. 	
Laat ons uw liefde zien 	
en geef ons uw heil. 	
God, hoor ons gebed 	
en laat ons geroep tot U komen. 	
Breng ons bij elkaar 	
en omgeef ons met uw licht. 	
Om Jezus Christus, onze Heer, 	
Amen. 	

Groet 	
De vrede van God is met jullie allemaal. 	
Zijn vrede is met jou. 	
Wij wensen elkaar de vrede toe. 	

Allen gaan zitten 	
Lied 275: 4, 5 	
Gebed om ontferming 	
… daarom bidden wij samen: 299e Kyrie- en Gloriahymne 	

DIENST VAN HET WOORD 	
Gebed 	
Lezen: Johannes 21: 1-14 	
Lied 843 Wat te kiezen 	
Overweging 	
Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 	

DIENST VAN GEBED EN TAFEL 	
Dankgebed 	
Voorbeden 	
…daarom bidden wij samen: lied 368f 	



Stil gebed 	
(…) 	
Amen 	

Inzameling van de gaven – de tafel wordt gereed gemaakt 	

Muziek 	

Tafelgebed 	

De Eeuwige zij met jullie. 	
Zijn Geest zij in ons midden. 	

(…) 	
Laten we samen zingen: 	
973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 	
(…) 	

Onze Vader	
Onze Vader in de hemel, 	
laat uw naam geheiligd worden, 	
laat uw koninkrijk komen 	
en uw wil gedaan worden 	
op aarde zoals in de hemel. 	
Geef ons vandaag het brood 	
dat wij nodig hebben. 	
Vergeef ons onze schulden, 	
zoals ook wij hebben vergeven 	
wie ons iets schuldig was. 	
En breng ons niet in beproeving, 	
maar red ons uit de greep van het kwaad. 	
Want aan u behoort het koningschap, 	
de macht en de majesteit 	
tot in eeuwigheid. 	
Amen.  	

Woorden over brood en wijn 	
Nodiging 	
Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij: 	
Lied 16b Behüte mich, Gott 	
Lied 103e Bless the Lord, my soul 	

Slotgebed 	

Slotlied: 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang, allen 1, 3, 5; mannenstemmen 2; 
vrouwenstemmen 4 	

Zending en zegen 	

♫Amen 


